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N I E U W S  U I T  H E T  I N T E R N A A T

Lente 
in het internaat
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Interval-training
Als woensdagmiddagactiviteit kan er
ook wel eens sport aan te pas komen!

Met de fiets trokken we naar de
fitnessclub Paramount waar we een
pittige workout deden onder
begeleiding. 

Als opwarming liepen we enkele
rondjes en deden we een tabata. Dit
houdt in dat je 40 seconden een
oefening doet waarna je 20 seconden
rust krijgt om terug te beginnen. De
opwarming was dus al zeer pittig!
 
Hierna werkten we in een
doorschuifsysteem en deden we
oefeningen om ons lichaam volledig te
activeren. 

De cooldown was stretchen en de
terugrit naar het internaat. 

Mevrouw Vanessa
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Spelletjesavond
voor het 5de jaar
Terwijl de 6de jaars buiten het
internaat hun 100-dagen vierden,
organiseerden de opvoeders een
gezellige spellenavond in Huys ten
Nazarette.

Het was gewoon FUN. 
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Vuurkorfavond
Op 16 maart was er voor de

internen van de secundaire school  
een gezellige vuurkorfavond.



Bowlen met de internen van
Huys ten Nazarette 
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 Op voorstel van
de internenraad

gingen we op
woensdagavond 23

maart allen
samen bowlen.
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E E N  E E R S T E  L E N T E D A G  I N  H U Y S  T E N  N A Z A R E T T E :  

 O O K  T I J D E N S  H E T  S T U D E R E N  K U N N E N  W E  G E N I E T E N

V A N  E E N  A A N G E N A A M  L E N T E Z O N N E T J E  I N  O N Z E

B I N N E N T U I N  
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Samen met de lagere school paaseieren
rapen in de tuin van Guido Gezelle 

Op woensdag 30 maart organiseerde het internaat een grote
paaseierenraap voor alle internen en alle leerlingen van de basisschool.
Iedereen van het kleuter tot het zesde leerjaar was welkom. We waren

met  wel 84 vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders. 
Er waren twee gouden eieren verstopt. Die waren zo goed verstopt dat
zelfs enkele mama’s meegesleurd werden in ons enthousiasme en mee
hielpen zoeken. Uiteindelijk gingen Irma uit het eerste kleuter en Louise

uit het tweede leerjaar lopen met de hoofdprijs. 
 

Het was een geslaagde namiddag en we hopen dat we volgend jaar nog
eens eieren kunnen zoeken in deze tuin.

Ook een hele grote dankjewel aan de mensen van het Guido Gezelle
museum voor het gebruik van de tuin.
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Samen met de lagere school paaseieren
rapen in de tuin van Guido Gezelle 
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Bezoek aan de glasramententoonstelling  
in de Magdalenakerk 



Op woensdag 20 april gingen we naar de
glastentoonstelling. We wandelden van het internaat
naar de kerk waar de tentoonstelling zich bevond. Daar
mochten we zelf even rondkijken. 
Er bevonden zich op meerdere plaatsen in de kerk
standjes waar glaskunstenaars uitleg gaven. Wij
konden ook aan andere vrijwilligers bijkomende vragen
stellen. Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat deze
tentoonstelling wel bijzonder was. Het thema glas is
niet zomaar gekozen. Het is gekozen omdat Unesco
bepaald heeft dat dit het jaarthema is van 2022. De
kunstenaars wilden laten zien dat glaskunst niet persé
ouderwets was. Vandaar dat ze dit hebben gemaakt. 
Verder zijn wij na deze tentoonstelling nog even vrij in
de stad geweest. En toen was het al weer tijd voor de
avondstudie. Tot zover onze woensdagmiddag.
Thijs Lemmens en Xander Lips,
4de jaar

 



Een try-out door de onderwijsinspectie
en een verwennamiddag op het
internaat van  de lagere school 



Op 10 en 11 mei kwamen twee dames op bezoek. Het waren beiden onderwijsinspecteurs. Ze
hadden veel gesprekjes met juf Joke en met de opvoeders. Maar ook wij mochten ons verhaal

doen. Ze kwamen kijken in de studie en kwamen bij ons aan tafel zitten tijdens de maaltijd. 
Eerst hadden we een beetje schrik dat dat hele enge mensen zouden zijn, die inspecteurs, maar

uiteindelijk viel het goed mee. Ze waren superlief en we mochten echt vertellen hoe wij ons voelen
op internaat. Ze waren achteraf ook zeer tevreden over ons internaat.

 
                                                           De jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar

 



Een try-out op het internaat.
 

We kregen inderdaad leden van de onderwijsinspectie op bezoek. Dit kaderde in een try-out om in de toekomst
internaten te controleren volgens een referentiekader  dat niet alleen doorlicht op bewoonbaarheid, veiligheid

en hygiëne maar ook de opvoedkundige kwaliteit en het pedagogisch project omvat. Als
internaatsverantwoordelijke was ik heel blij met de kans die we kregen om al eens zo een proefdoorlichting

mee te maken. We kregen heel wat bevestiging en scoorden heel goed op het onthaal en het bieden van een
warme thuis aan onze internen.  We kregen tips over het evalueren van activiteiten en het inzetten op nog

meer samenwerking met externe partners.  Het waren intensieve dagen maar we zijn trots op het resultaat. De
mooie, oprechte verhalen die de kinderen vertelden aan de inspecteurs maakten ons bijzonder blij. `

 
Als dank voor de mooie woorden en het fijne jaar met de kinderen kregen ze op woensdag 18 mei een

verwennamiddag.
 

Juf Joke

 





Internaatshappening
2022

Kortrijk 

Op woensdag 27 april trokken we naar Kortrijk. Er werd een grote
happening georganiseerd voor alle internaten van West-Vlaanderen. 
Terwijl ’s avonds de internen van het secundair aan de beurt kwamen,
kregende internaten van het basisonderwijs in de namiddag vrij spel.

We vertrokken met de trein richting Kortrijk en na een kleine wandeling
kwamen we aan in de Tranzit in Kortrijk. Er waren allerlei workshops, een

Silent Disco en vooral heel veel pannenkoeken en oliebollen. 
Brent en Xiben werden geïnterviewd voor Radio 2. 

Het was een namiddag om niet snel te vergeten.
 



Woensdag 27 april 2022 kon eindelijk, na 2 jaar wachten, de regionale
happening voor alle internaten en internen van West-Vlaanderen

doorgaan. Als locatie werd er gekozen voor de Tranzit en de Départ in
Kortrijk.

2000 internen beleefden dé avond van hun leven als intern. Het
feestgedruis barstte los om 18 uur en duurde tot 21 uur. Er was heel veel
te beleven: een skatepark, een les over beatboxen, een workshop hiphop,
een coverband die kwam optreden, 2 DJ’s die de zaal uit de bol lieten gaan

en er was heel veel ambiance bij de Silent Disco. 
Een hamburger, frietjes en een hotdog konden de honger stillen, de

opvoeders en beheerders hielden een oogje in het zeil, de EHBO was op
post, de bussen hadden een goede parkeerplaats en de sfeer was goed. 

 



Er was een gezellige sfeer.  De muziek bij
de Silent Disco en in de grote zaal was
keigoed.  Djaimy, 1ste jaar

De muziek van het groepje vond ik
persoonlijk minder mijn ding.  Maar,
de Silent Disco maakte veel goed.  Al
bij al was het een toffe avond. 
Gentle, 4de jaar

Ik stond helemaal vooraan tegen
het dranghekken bij de act van de
DJ en bij het optreden van de
coverband.  Af en toe werd er
flink geduwd maar ik vond dit
best grappig.  Yanis, 2de jaar

Ik heb vrienden terug gezien die in Torhout
of Brugge op internaat zijn.  De happening
was wel heel leuk om mee te maken.
Manou, 3de jaar

De muziek in de 2 zalen was cool.  Ik vond het plezant
om mijn klasgenoten van een ander internaat daar te
zien. Jasper, 2de jaar

WAT VONDEN DE INTERNEN ERVAN? 

De happening was
gewoon tof en leuk
omdat het een goeie
fuif was en omdat we
vrienden van andere
internaten terug
zagen.  Victoria en
Juliette, 4de jaar



Poolavond voor de 
 tweede graad 



Escape uit het doolhof van Loppem 

Met de internen van internaat Sint-Leo fietsten we op een zonnige
woensdagmiddag naar het Doolhof in Loppem. Wist je dat dit doolhof 20 are
groot is? We hebben er echt wel lang in rondgedoold om de centrale boom
èn de uitgang te vinden. De jonkheren Albert en Ernest van Caloen hebben
dit doolhof ontworpen in 1873. Het is moeilijk om de weg terug te vinden. De
plaats is uniek en volop  in het groen. De haagjes zijn van groene en rode
haagbeuk. Het geheel is netjes onderhouden. We waren er alleen met ons
internaat. Gelukkig hadden de opvoeders gereserveerd. Hoeveel kilometer
zouden alle gangen samen zijn? Wel, dat weet ik. Ze zijn samen 1,5 km lang.
Het was een leuke, ontspannende middag. De zon was van de partij en we
konden gezellig babbelen. Een drankje en een frangipannekoek maakten de
middag af.



Apero- en hotdogavond in Huys ten
Nazarette 

Op vraag van de internenraad kregen de internen de kans om
samen met de opvoeders en de beheerder een Apero- en
hotdogevenement te organiseren. Vele helpende handen maakten
het werk licht.  





Hogerop met het internaat 
Klimactiviteit in het fitnesscentrum Paramount  







To the beach...
Samen chillen aan de Sint-Pietersplas







En als afsluitende activiteit:
DE BEFAAMDE SLHD-internaats-BBQ 

ALLES BEGON... op de Markt van Brugge 









Dank jullie wel voor dit prachtige jaar
SAMEN op ons internaat SLHD. 

Omdat jullie voor ons één voor één allemaal speciaal
zijn en een plaatsje in ons hart hebben veroverd.

 
 

TOT VOLGEND JAAR of TOT ZIENS 
(voor de internen van het 6de jaar...) 

Het gaat jullie goed
 

namens het volledige SLHD-internaatsteam

 


